
 
 
Avond over biologische landbouw 
 
Op dinsdag 28 maart om 19.30 uur in de Zuiderkerk vertelt Johan Janse van tuinderij, winkel en 
bloemenpluktuin De Bosmantel uit Andijk over dit onderwerp. 
Vrijwel dagelijks worden we geconfronteerd met verhalen over insecten sterfte, de veranderingen in het 
klimaat en de stijgende vraag naar gezonde en natuurlijke voeding. 
Interessant op dit gebied is de biologische landbouw, deze combineert de beste praktijken op milieugebied met 
een hoog niveau van biodiversiteit, instandhouding van natuurlijke hulpbronnen en strenge normen voor 
dierenwelzijn. Genoeg stof tot nadenken dus en om over door te praten. 
 
 
 
Gepubliceerd: 13 maart 2023 
  



 
 
 

Film en maaltijd 
 
Op 17 maart wordt om 15.00 én om 19.00 uur de film Babette’s Feast vertoond in de Zuiderkerk. 
Om 18.00 uur is er een sobere maaltijd, waarvoor u zich kunt opgeven. Beide activiteiten vinden plaats in het 
kader van het jaarthema ‘Aan tafel’. 
 
 
Gepubliceerd: 5 maart 2023 
  



 
 
 

Hemelse koormuziek voor gelovigen en niet-gelovigen 
 
 
Zondag 12 maart 2023, 17.00 uur;  Evensong (Martinus Cantorij) 
 
Koor en solisten brengen hemelse muziek van onder meer Purcell en Allegri ten gehore. Het koor staat onder 
leiding van Bas Halsema. Organist is Edwin Hinfelaar. 
 
Op 12 maart zijn er veel solisten te horen. Het zijn zangers van de Martinus Cantorij. Op het programma staat 
het ‘Magnificat’ en ‘Nunc Dimittis’ van Henry Purcell (1639-1695) en het beroemde ‘Miserere’ van Allegri. Het 
‘Miserere mei, Deus’ van Allegri werd jaren achtereen in de Goede Week in de beslotenheid van de Sixtijnse 
Kapel in Rome uitgevoerd, en dat moest zo blijven. Het was streng verboden het werk buiten de muren van het 
Vaticaan te brengen, op straffe van excommunicatie. Totdat de 14-jarige Mozart het hoorde, en eenmaal 
thuisgekomen de muziek in 1770 uit het hoofd noteerde. Een verbijsterende prestatie van de getalenteerde 
tiener. Vervolgens gaf hij het illegaal gekopieerde stuk aan de Londense uitgever Britney, die het een jaar later 
uitbracht – een Engelse Anglicaan kon immers niet geëxcommuniceerd worden. Dankzij het wonderkind kan 
men genieten van een van de fraaiste composities uit de muziekgeschiedenis. 
 
De toegang is vrij maar aan het eind zal er worden gecollecteerd ter bestrijding van de kosten. 
 
 
Gepubliceerd: 10 februari 2023 
  



 
 
 

Thema-avond over dementie 
 
 
In de Zuiderkerk wordt donderdagavond 23 februari een avond gehouden over dementie. 
 
Wat is dementie? Waar krijg je mee te maken of moet je rekening mee houden als je deze ziekte krijgt? En wat 
kunnen de kerken betekenen voor mensen met dementie en hun familieleden? Heeft u in uw omgeving te 
maken met dementie, dan bent u van harte welkom op deze bijeenkomst. Spreker is Marjon Hanemaaijer. Zij is 
casemanager dementie bij Geriant en daarnaast actief in de Baptistengemeente. Er is ruimte voor vragen en 
het uitwisselen van ervaring. 
 
Koffie klaar om 19.30 uur. Aanvang 19.45 uur. 
 
 
Gepubliceerd: 27 december 2022 
  



 
 
 

Filmklassieker in de Zuiderkerk 
 
De aardse spiritualiteit van voedsel 
 
Tampopo is een Japanse filmklassieker over voedsel, eetcultuur en maaltijdbereiding. Dinsdag 17 januari – 
zowel ’s middags om 14.00 uur als ’s avonds om 19.00 uur – is de film in de Zuiderkerk te zien. De vertoning 
wordt georganiseerd door de commissie Vorming & Toerusting in het kader van het jaarthema ‘Aan tafel’. 
 
Tampopo is een jonge weduwe met een opgroeiende zoon. Ze heeft een eethuisje, een soort snackbar waar ze 
ramen kookt en serveert. Ramen is de ‘patat’ van Japan. Haar maaltijden zijn evenwel niet lekker en de klanten 
niet tevreden. Tampopo besluit een betere kok te worden. Ze wordt geholpen door een passerende 
vrachtwagenchauffeur en verschillende andere mensen. 
 
Dit is de hoofdlijn van de film. Deze hoofdlijn wordt diverse keren onderbroken door grappige, griezelige, 
erotische, tragische en romantische scènes, alle met voedsel als thema. Soms lijkt de film op een western, soms 
op een komedie, soms op slapstick. 
 
In de Zuiderkerk kijken we vooral met het oog op de spiritualiteit. Op welke manier is voedsel hier meer dan 
brandstof voor je lichaam? Na het kijken, praten we hierover. Gespreksleider is ds. Hetty Boersma. Deelname is 
gratis, maar je kunt na afloop wel wat geven. Van dit geld betalen wij onder meer de vertoonrechten. 
 
 
 
Gepubliceerd: 11 december 2022 

  



 
 
 

Gedachtenis 
 
In de Zuiderkerk werden zondag 6 november de gemeenteleden herdacht die het afgelopen jaar gestorven zijn. 
Nabestaanden ontstaken een kaars aan de paaskaars: symbool van Jezus Christus, het licht der wereld. Daarna 
konden ook anderen die iemand wilden gedenken naar voren komen om een lichtje aan te steken. 
 
 
 
Gepubliceerd: 30 november 2022 

  



 
 
 

Documentaire ‘The Biggest Little Farm’ 
 
Dinsdag 25 oktober, Zuiderkerk. 
Aanvang 19.00 
 
The Biggest Little Farm is een Amerikaanse documentaire uit 2018. Filmer is John Chester die samen met zijn 
vrouw Molly de strijd aangaat met de monocultuur in de landbouw. De beide echtelieden willen een boerderij 
waar koeien, varkens en kippen alom wroeten en waar de velden vol staan met allerlei soorten groente en 
fruit. En na acht jaar lukt ze dit ook nog. 
Recensent Peter DeBruge van het Amerikaanse blad Variety beschreef de film als frisse lucht voor de ziel. New 
York Times-criticus Glenn Kenny schreef “het kan ook je verwondering doen herleven over de rare maar 
uiteindelijk indrukwekkende manieren waarop mensen de natuur kunnen helpen.” Er is ook kritiek op de film. 
Joost Broeren-Huitenga van de Filmkrant: “The Biggest Little Farm is vooral een sprookje, met een zeldzaam 
hoopvolle blik op de toekomst van ons klimaat. Zoals de beste sprookjes is de film het interessantst wanneer er 
ruimte is voor de duistere kanten. Want de grootste en moeilijkste les die de Chesters moeten leren, is dat de 
kringloop van de natuur niet kan bestaan zonder eindigheid en dood.” 
Genoeg reden om de film samen te bekijken. Gespreksleider: Hetty Boersma 
 
 
 
Gepubliceerd: 4 oktober 2022 
  



 
 
 

Expositie Marc Chagall in de Zuiderkerk 
 
Na de expositie met de prachtige tekeningen van Enkhuizen door Jan Dijkstra, is op zondag 18 september a.s. 
na de kerkdienst de officiële opening van de nieuwe expositie ‘Vertrouwen’ met werken (litho’s) van de 
Franse kunstenaar Marc Chagall. 
Van oorsprong was Chagall een Joodse Rus. In veel van zijn werken zie je dat terug in Bijbelse voorstellingen en 
portretten van Bijbelse figuren. 
De expositie bestaat eigenlijk uit twee gedeelten: 
 

(1) bijbelse – oudtestamentische- figuren. De houdingen duiden op verschillende vormen van 
‘vertrouwen’; 

(2) de plafondschilderingen van de Parijse Opéra. 
 
Wij maken deze expositie samen met ds. Pieter van der Woel uit Assendelft, die een paar keer bij ons is 
voorgegaan. Hij is ook een groot kunstliefhebber en beheert in zijn stichting ‘Zingevende Ambachten’ een grote 
collectie litho’s van Chagall. Van der Woel werd voor deze expositie geïnspireerd door onze 
plafondschilderingen in de Zuiderkerk. Onze kerk is de perfecte locatie voor de presentatie van een nieuwe 
serie in zijn stichting nl. het plafond van de Opéra van Parijs. Chagall schilderde daar fragmenten van alle grote 
podiumwerken waar hij in zijn leven aan had gewerkt. Een deel van de expo is daaraan gewijd. Ook hebben wij 
van der Woel uitgenodigd om een lezing over het werk van Chagall te houden voor onze gemeente. Het mooie 
van kunst is, dat het niet alleen mooi is om te zien, maar dat je met de verschillende keuzen in het 
ontstaansproces veel meer gaat zien. Van der Woel wil ons daarin graag meenemen. Je gaat dan nog meer van 
de kunst genieten. 
Wij nodigen u uit om deze lezing met beelden mee te maken op woensdagavond 28 september in St. Joris en 
Christoffelzaal in de Zuiderkerk, aanvang 20.00 uur.  
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“Activiteiten en zo” in 2021-2022 
 
Waar "activiteiten en zo" - vroeger zeiden we ook wel "Vorming en Toerusting" - om gaat: 

 
• af en toe is er iemand die over een onderwerp iets vertelt: een lezing 

• af en toe zijn er boeken die we eigenlijk allemaal zouden "moeten" lezen en dan is het best slim om dat 
met elkaar te doen: een leeskring 

• af en toe zou je gewoon elkaar wel eens deelgenoot willen maken van jouw gedachten of willen horen 
hoe anderen over een bepaald onderwerp denken: een gesprekskring 

• de bron van wat we met elkaar geloven is de bijbel maar dat is een moeilijk boek; samen de bijbel lezen 
kan verhelderend werken, daarom organiseren we ook regelmatig een Bijbelkring 

•  
Hieronder een lijstje van "Vormings- en Toerustingsactiviteiten" - "Activiteiten" dus - die er op dit moment zijn 
of die we binnenkort hopen te organiseren.  
Voor data, plaats en tijd: zie de agenda op deze website en/of Oriëntatie 
 

allereerst ons jaarthema: "Van U is de toekomst" 
 
Het thema “Van U is de toekomst” sluit aan bij de bede uit het Onze Vader "Van U is het koninkrijk" èn het is de 
titel van de nieuwe ‘visienota’ van de kerk. De visienota verwoordt waar de Protestantse Kerk zich in deze tijd 
en situatie toe geroepen weet. 
Ds. René de Reuver, scriba van de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk lichtte het jaarthema in een 
interview als volgt toe: 
 

We leven in een buitengewoon onzekere tijd waarin alles op losse schroeven lijkt te staan. 
Midden in deze realiteit lanceert de Protestantse Kerk een nieuw jaarthema, ‘Van U is de 
toekomst’. Dit thema staat centraal vanaf Startzondag én het kerkelijk jaar dat daarop volgt. 
Essentie van het jaarthema: Jouw perspectief op de toekomst bepaalt hoe je nu in het leven 
staat. Dit thema staat midden in de actualiteit van vandaag, waarin we onzeker zijn over de 
toekomst. Allereerst door Covid-19, dat de hele samenleving op de kop heeft gezet. Daarnaast 
spelen andere urgente zaken. Op politiek en economisch gebied, maar ook als het gaat om 
bijvoorbeeld het klimaat en migratie. 
Veel mensen beleven deze tijd als een verandering van tijdperk, een apocalyptische tijd zelfs. 
Alles lijkt op losse schroeven te staan. Waar loopt het allemaal op uit? In de samenleving, maar 
ook in de kerk waar we te maken hebben met krimp en andere vormen van kerk-zijn. In die 
werkelijkheid zeggen we als kerk: ‘Van U is de toekomst.’ Ons voortbestaan, als individu, als kerk, 
als samenleving, als aarde hangt niet van onszelf af. 



Natuurlijk zetten we ons ervoor in. Maar in het besef dat het ons gegeven moet worden: de 
kracht en de creativiteit om ons in te zetten, de moed om te veranderen wat we kunnen, de 
wijsheid om te accepteren wat we nu niet kunnen veranderen én het vertrouwen dat eens alles 
goed zal komen. 
 

Het hele interview is te lezen op de website van de PKN. 
 
Ook de zeer lezenswaardige visienota van de kerk is daar te vinden. 
 
Het thema bepaalt ons nu vooral bij de toekomst van onze aarde. Met het verschijnen van het IPPC-rapport 
over de snelle klimaatveranderingen komen de grote vragen des te indringender op ons af. Wat kunnen we 
doen? Individueel, als groep, als land, als kerk? We willen daar in het komende seizoen ruim aandacht aan 
geven. 
 
Met plannen maken zijn we voorzichtig, maar toch: enkele dingen staan al vast of zijn inmiddels al weer 
begonnen of 'geweest'... 

Kijk overigens voor al ook in de AGENDA, elders op deze site! 
 

• Op Israëlzondag 3 oktober, 15.00 uur, hield prof. dr. Dineke Houtman een lezing over de verhouding 
Jodendom – Christendom met de titel “Het Onze Vader als Joods gebed”. 

• We verheugden ons er op dat ds. Carel ter Linden zondagmiddag 17 oktober zou vertellen over zijn 
laatste boek: Nieuwe Bijbelse miniaturen, maar helaas, ds. Ter Linden was verhinderd door corona. 

o Als er belangstelling is voor een gesprekskring naar aanleiding van dit boek, dan wil ds. Henk 
Haandrikman die graag leiden. 

• Louise Kooiman start de gespreksgroepen “Rondom rouw” en “Levensverhalen” 
Wilt u meedoen of gewoon meer weten: belt u haar dan (0228-592970) of mail: 
ljkooiman@pgenkhuizen.nl 

• Henk Haandrikman kreeg een tip van een gemeentelid over een mooi boekje geschreven over de ziel: 
Kijk op de ziel van Martine Oldhoff. Zij werkt aan een proefschrift over de ziel. Het boekje is uitgegeven 
in opdracht van de Protestantse Kerk. Een heel geschikt boekje om in een paar avonden met 
belangstellenden te bespreken. 

• Ook de Cantatevespers en de Evensongs hopen we weer te kunnen opstarten: op zondag 9 januari 
2022 een Cantatevesper met één van de delen van het Weihnachtsoratorium en op Palmzondag een 
Cantatevesper met “Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit” (Actus Tragicus BWV 106) van J.S. Bach. 

• En... op 19 december 2021 staat een “Lessons & Carols” uitgevoerd door de Martinus Cantorij gepland. 
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Kerkproeverij 
 
Bijna elke zondagmorgen heet de ouderling van dienst de aanwezige gemeenteleden, de meeluisteraars via 
"kerkomroep" én de 'gasten in ons midden' welkom. Maar die gasten in ons midden: zijn die er wel? En als ze 
er zijn: hoe zijn ze dan gekomen? 
 
Natuurlijk, we zijn een 'open en tolerante geloofsgemeenschap' en een 'ontmoetingsplaats van mensen.' Dat 
staat zelfs in ons beleidsplan, maar .... hoe doen we dat? We doen het vooral door af te wachten. Af te wachten 
of er iemand binnen komt. 
 
We zouden het natuurlijk ook anders kunnen doen: wie zullen we a.s. zondag eens uitnodigen om mee te gaan 
en mee te maken wat wij zelf zo inspirerend vinden. Waar wij ons zo happy in voelen. Dat delen met vrienden, 
bekenden, buren: waarom niet? 
 
Dat is de gedachte achter "kerkproeverij." Een gedachte die alle dagen actueel is maar zondag 16 september in 
onze gemeente een extra accent krijgt. 
 
 
 
Gepubliceerd: 14 juni 2018 

  



 
 
 

“Voor effies in beeld” 
 
In september zijn filmopnamen gemaakt van het Enkhuizer diaconale project “Voor Effies.” Opnamen die 
gemaakt zijn voor een presentatie op de Kerk & Zorgdag van de landelijke kerk met het thema “Omgaan met 
eenzaamheid.” Twee presentaties die we u niet willen onthouden: 
 
Presentatie 1 
 
Presentatie 2 
 
Deze links werken niet meer! 
 
 
 
Gepubliceerd: 8 november 2017 
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Mediteren in de Zuiderkerk 
 
Ik ontdekte dat ik minder en minder te zeggen had, tot ik uiteindelijk stil werd en begon te luisteren. En in die 
stilte hoorde ik de stem van God. 

Sören Kierkegaard 
 
Meditatie bestaat niet alleen uit stil zitten en stil zijn. De ademhaling- en gedachteoefeningen helpen je de rust 
te vinden waarin God hoorbaar kan zijn. De weg naar die stilte toe is de meditatiebeoefening. 
 
Voor wie: 
Mediteren is voor iedereen die daar behoefte aan heeft, ervaring is niet nodig 
Waar: 
In de Kruiskapel van de Zuiderkerk. Zuiderkerksteeg 1, Enkhuizen 
Kosten: 
€ 5,00 per keer 
Wanneer: 
Iedere vierde donderdag van de maand van 20 uur tot 21.30 (de meditaties die op Koningsdag en Hemelvaart 
vallen worden in overleg verplaatst) 
Hoe geef ik mij op: 
info@pgenkhuizen.nl of telefoon: 527772 
Wat neem ik mee: 
(meditatie)kussentje, warme sjaal of dekentje, los zittende (warme) kleding. Er zijn stoelen, maar wie wil kan 
op de vloer zitten 
Wie begeleidt de meditaties: 
Agnès Schlüter 
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Advent en Kerstmis 
 
Advent is de reeks van vier zondagen voorafgaand aan Kerstmis. Het woord betekent ‘verwachting’: de kerk 
verwacht het feest van de geboorte van de Heer. Die verwachting mondt uit in de Kerstnachtdienst waarin we 
de geboorte van Christus vieren en de feestelijke dienst op de morgen van de Eerste Kerstdag. 
 
Geert Boogaard zei het zo: 

Wij verwachten 

(het is te gek 

om los te lopen, 

ik weet het, 

maar het moet je maar 

beloofd zijn), 

dat deze wereld 

anders wordt. 
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Basiscatachese 
 
Voor de kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool. 
 
We praten met elkaar over alles wat met kerk en geloof te maken heeft. Gezellig en je leert er ook wat van. 
Elke drie weken. Info: hghaandrikman@kpnplanet.nl 
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Centrum voor welzijn en bezinning 
 
“Centrum voor welzijn en bezinning” 
 
Mooie titel, die op elke kerk kan passen. We willen er mee aangeven dat we nadenken over de vraag hoe we 
zo’n centrum kunnen zijn in deze tijd  op deze plek voor mensen van nu. 
 
De plaats van de Zuiderkerk is bijzonder: in het hartje van een kleine stad, dicht bij havens en winkels, in een 
indrukwekkend gebouw en toch… op een heel rustig plekje. In alle rust kun je er naar binnen lopen, maar wat 
vind je dan? 
 
Op zondagmorgen, zoals onze predikanten dat zo mooi zeggen, ‘brood voor het hart’ en misschien is dat wel 
vooral voor de gelovigen onder ons, hoewel, de koffie na afloop is gewoon gezellig, smaakt goed en biedt 
gelegenheid elkaar te ontmoeten. 
 
Op woensdagochtend is er ook zoiets: zomaar gelegenheid om binnen te lopen, een praatje te maken en een 
kop koffie te genieten. Een praatje maken betekent ook dat er naar je geluisterd wordt! 
 
En op zaterdag is de kerk open van 10.30 – 16.30 voor een ieder die even op zoek is naar een moment van 
stilte en rust, even op adem wil komen, een kaarsje aan wil steken… Er is altijd iemand aanwezig die (indien 
gewenst) een luisterend oor kan bieden. 
 
Wat we willen zijn? Een Zorgzame Kerk die 
 

• in de week functioneert als een ontmoetingsplek voor iedereen 
• er is voor mensen met hun levensvragen 
• vrijwilligers kan inzetten als ‘zorgmaatjes’ voor mensen  binnen en buiten de kerk 
• waar nodig opkomt voor de zwakkeren in onze samenleving 
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Pinksteren 
 
Het derde grote feest in de christelijke kerken. Moeilijk uit te leggen. Kerst is te begrijpen, Het verhaal dat ons 
naar Pasen brengt is gruwelijk maar nog steeds te begrijpen. Het Paasverhaal zelf – de opstanding – feestelijk, 
maar wordt moeilijk. En Pinksteren – de “uitstorting van de Heilige Geest”– ongrijpbaar en daarmee 
onbegrijpelijk. En toch …. 
 
Wie het hele verhaal gevolgd heeft: dat bijzondere Kind, zijn leven en wat hij daarmee doet en daarin zegt en 
dan die kleine groep mensen die hem steeds volgt, zij het soms met twijfel in hun hart en dan is hij weg! Maar 
zijn woorden klinken nog na in hart en hoofd, ze herbeleven het en dan… na 7 weken zien ze het: Hij leeft en ze 
gaan het verder vertellen. 
 
Misschien kunnen we het toch wel uitleggen: vier met ons mee in de Zuiderkerk of kijk mee met onze online 
viering! 
 
 
 
Gepubliceerd: 5 april 2015 
  



 
 
 

Kinderkerk en crèche 
 
is de verzamelnaam voor het aanbod voor kinderen van ongeveer 0-12 jaar. Kinderkerk bestaat uit: 
opvang tijdens reguliere vieringen 
en een kinderclub: De ‘schatgravers’ 
De opvang tijdens reguliere vieringen is er op hoogtijdagen, doopzondagen en op aanvraag. Bestemd voor alle 
kinderen van 0-12 jaar. Er wordt een verhaal voorgelezen uit de bijbel of een spiegelverhaal en een korte 
verwerking aangeboden. Meestal gebruiken we Kind op Zondag. 
Tijdens speciale vieringen zoals de schatgraversviering en de schoolviering blijven de kinderen in de dienst. 
Voor de allerkleinsten is er dan oppas. 
Maar voor alle vieringen geldt: alle kinderen, ook de kleintjes, zijn nadrukkelijk welkom. Kindergeluiden zullen 
niet storen! Er is een hoek in de kerk waar ze tijdens de dienst kunnen puzzelen, tekenen of een boekje lezen. 
Vraag de koster! 
 
 
 
Gepubliceerd: 20 februari 2015 
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