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Wek mijn zachtheid weer,

geef mij terug de ogen van een kind,

dat ik zie wat is,

en mij toevertrouw,

en het licht niet haat. Huub Oosterhuis

Jaarthema: Anders Zien

Anders Zien is het jaarthema van de Protestantse Gemeente Enkhuizen
voor het seizoen 2023-2024.

Anders Zien betreft Gods uitnodiging de werkelijkheid en ons eigen
leven te bezien met andere ogen, namelijk met die van Jezus. Daarbij
gaat het om dat wat voor het blote oog zichtbaar is, maar ook om de
diepere zaken van het leven.

Met Jezus’ ogen zien we de schepping, dat wil zeggen: water, lucht,
aarde, dieren en planten en al het andere goede en mooie dat ons
geschonken is. We mogen erin leven en bewegen.

Met Jezus’ ogen zien we de gebroken wereld. Dat wat door mensen
kapot gemaakt wordt en dat wat om minder begrijpelijke redenen
verkeerd gaat.

We zien uit naar de nieuwe wereld, ons door Jezus getoond en
beloofd, een wereld waar tranen gedroogd zijn en liefde en vrede
regeren.

We zien onszelf en we zien elkaar als kinderen van God.

Voor inspiratie, bezinning en verdieping is er elke zondag een
kerkdienst. Ook kun je deelnemen aan activiteiten door de week.
In dit boekje het aanbod. Welkom!

Commissie Vorming & Toerusting



Filmavonden

Op vijf data laat ds. Hetty Boersma films zien die uitnodigen de blik op
de wereld te verruimen of zelfs veranderen. Steeds op dinsdag om
14.00 uur én om 19.00 uur. De films worden vertoond op het grote
beeldscherm van de Vrienden van de Zuiderkerk in de foyer. De
vertoonrechten worden afgekocht, waarvoor graag een bijdrage.
Opgave niet nodig.

Dinsdag 19 september: The colour of paradise
(1999)

De blinde Mohammed heeft intens contact met
de prachtige natuur. De relatie met zijn korzelige
vader verandert langzaam.

Dinsdag 31 oktober: All you can see (2022)

Wat gebeurt er als je van de ene op de andere dag niet meer wordt
gezien, maar wordt bekeken? De hoofdpersonen in deze gelaagde film
zijn terechtgekomen in een nieuwe wereld waar alles vreemd lijkt.

Dinsdag 12 december: About a boy (2002)

Wie is de jongen uit de titel van de film? Is het de 12-jarige Marcus die
door zijn zieke moeder eigenlijk geen kind kan zijn of betreft de titel
dertiger Will (Hugh Grant) die feitelijk nooit volwassen is geworden?

Dinsdag 30 januari: Blindness (2008)

Als een stad getroffen wordt door een mysterieus virus dat alle
inwoners blind maakt, sluiten de autoriteiten het gebied af. Eén
vrouw (Julianne Moore) kan nog wel zien. Er rust een enorme
verantwoordelijkheid op haar schouders.

Dinsdag 12 maart: Room (2015)
Een kind groeit op in een kamer in de veronderstelling dat deze kamer
de hele werkelijkheid is.



Nieuwe kijk op oude verhalen

De Bijbel biedt ons verrassende inkijkjes in
de wereld zoals deze door God is bedoeld.
We lezen onder leiding van Hetty Boersma
vier teksten die gaan over anders zien. Elke
tekst komt twee keer aan de orde. De
eerste keer lezen we regel voor regel. Wat
stdat hier? De tweede keer gaan we op een
creatieve manier met het verhaal om en
gaat het vooral om de link met ons eigen
leven. Je kunt je voor één tekst (= twee
avonden) opgeven, maar ook meer. Altijd
op donderdagen.

5 en 12 oktober 19.30 uur  God ziet je hart (1 Samuel 16)

7 en 14 december 19.30 uur Tegen een berg opzien (Psalm 121)

15 en 22 februari, 19.30 uur Ik zie mensen (Marcus 8, 22-26)

25 april en 2 mei, 19.30 uur God zien (Exodus 33,12-23)
Gespreksleiding Hetty Boersma. Opgave: hboersma@pgenkhuizen.nl
of 0627512341.

Een andere blik op geld en groei

Zoek je naar een gelukkiger leven met meer vrije tijd,

tevredenheid en toekomstperspectief, ook voor

andere wereldbewoners, de natuur en de volgende 'd‘
generatie? Doe dan mee met deze groep. In de

veertigdagentijd lezen we elke maandag uit ‘Er is o)
leven na de groei’ (2022) van Paul Schenderling en

bespreken we wat er in de praktijk mee kunnen, dus

ook wat betreft ons eigen wonen, werken en leven. Maandagen 19 en
26 februari, 4, 11, 18 en 25 maart, 19.30 uur diakenkamer.
Gespreksleiding Hetty Boersma. Opgave: hboersma@pgenkhuizen.nl
of 0627512341.
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Inspiratieweekend

Het inspiratieweekend ‘Prut an me leerse’ duurt van 13 tot en met 15
oktober. We wandelen, praten, lachen, denken, zijn stil en luisteren.
Spreken deze zaken je aan? Trek dan je wandelenschoenen aan voor
een weekendje pelgrimeren in de polder. Landweggetjes voeren ons
langs gedachten, (on)geloof, vragen en (on)zekerheden. Van onszelf en
van onze wandelgenoten. De schoenen blijven vast niet schoon, maar
—wie weet — ontvang je in ruil daarvoor nieuwe vergezichten.

Het weekend is bedoeld voor iedereen die houdt van wandelen,
andere mensen en de spade eens dieper steken. Onze uitvalsbasis
bevindt zich in Ottoland. Maar we beginnen vrijdagavond in de
Zuiderkerk met een kop soep. Op zondag ben je om 18.00 uur weer
thuis.

Deelname kost 100 euro. NL 56 RABO 0317 3335 77 t.n.v. Protestantse
Gemeente Enkhuizen onder vermelding van ‘prut’. Betaling geldt als
inschrijving. Uiterste inschrijfdatum 7 oktober. Organisatie: Mark de
Jong, Irene Versnel, Hetty Boersma.

Christelijke meditatie

Elke eerste woensdag van de maand van 19.00 tot uiterlijk 19.45 uur in
de kerkruimte. Onderdelen: ontspannen, stil worden, geestelijke lezing
of beeldmeditatie, uitwisseling. Leiding: ds. Hetty Boersma. Vrije
deelname, opgave niet nodig.



Kring rondom rouw

Vind je het erg lastig om verder te gaan na een ingrijpend verlies van
een dierbare? Lijkt de tijd van het rouwen maar niet over te gaan en
vinden anderen eigenlijk dat je weer verder moet? Heeft je verdriet
veel invloed op de manier hoe je in het leven staat? Er kunnen zoveel
vragen zijn. Het kan helpend zijn om hierover te praten met mensen
die hetzelfde hebben meegemaakt. De gespreksgroep ‘Rouw’ biedt je
deze mogelijkheid. Tijdens de bijeenkomsten is er aandacht voor jouw
verlieservaring (ook al is het langer geleden) en worden er handvatten
gegeven hoe je hier het beste mee om kunt gaan. Gesprek, steun en
aandacht voor elkaar hebben een belangrijke plaats in de
bijeenkomsten. THEMA'’S:

e Rouw en rouwverwerking

e Emoties en gevoelens

e Zingevingsvragen

e Hoe betrek ik mijn dierbaren bij mijn verdriet?

e Onbegrip vanuit de omgeving

e Omgaan met ‘feestdagen

e Zorgvoor jezelf

e Toekomstperspectief
Deze bijeenkomsten zullen, evenals voorgaande jaren, gegeven
worden in de Zuiderkerk en geleid worden door Pastor Louise
Kooiman. Wie er belangstelling heeft voor deze kring kan zich opgeven
op onderstaand telefoonnummer. De kring zal, bij voldoende
deelname, ongeveer begin december van start gaan en bij voorkeur
overdag. We willen om de twee weken zes tot acht keer bij elkaar
komen. Wilt u zich opgeven of heeft u nog vragen dan kunt u bellen
naar: Pastor Louise Kooiman tel. 0623711393 ljkooiman@gmail.com
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Levensverhalengroep

Het delen van verhalen uit je eigen leven

Vind je het leuk om dit samen met anderen te delen of op te schijven?
Jeugd, schoolperiode, geloofsontwikkeling etc. alles komt aan de orde
in een aantal bijeenkomsten o.l.v. pastor Louise Kooiman
likooiman@gmail.com Opgave tel: 0623711393. De groep is al bijna vol
voor 2023 -2024 maar u kunt zich aanmelden voor een tweede groep.
Waar en wanneer: in overleg

Zuid Afrika

In het voorjaar 2023 heeft pastor Louise Kooiman samen met nog 4
collega’s een uitwisselingsbezoek gebracht aan Zuid Afrika. Ds. René
Potgieter is in 2019 in Nederland geweest en heeft o0.a. kennis gemaakt
met de kerk en gemeente in Enkhuizen. Meelopen in de gemeente en
voorgaan in een Zuid Afrikaanse kerk en een bezoek brengen aan een
Plakkerskamp (Township) Het Slavernij museum en de Tafelberg in
Kaapstad bezocht. Allemaal boeiende ervaringen en indrukwekkend.
Op donderdag 28 oktober zal Louise Kooiman hierover vertellen met
muziek en beelden. U bent om 19.30 uur van harte welkom in de
Joriszaal in de Zuiderkerk
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Cursus “Omgaan met verliezen”

Rouw,.
« verlies

Binnenkort zal er in de Zuiderkerk bij voldoende deelname, een cursus
gegeven worden rondom afscheid nemen. In ons leven moeten we
regelmatig loslaten, en naarmate we ouder worden maken we dit
steeds vaker mee. Dit is voor velen een pijnlijk proces en vaak wordt
dit ervaren als een rouwproces.

Er zijn vele vormen van rouw, waarin mensen soms door een diep dal
gaan en met moeite de draad meer op kunnen nemen. In de eerste
plaats denken we dan aan het verliezen van een dierbare, waardoor
het leven enorm veranderd en diep ingrijpt. Maar ook een scheiding of
het verliezen van de gezondheid kan rouw veroorzaken. Het uit huis
gaan van de kinderen of het kwijtraken van je baan. Een borst of
beenamputatie of gedwongen verhuizing kan ook als een rouwproces
worden ervaren. Vele vormen van afscheid nemen en loslaten en voor
velen niet altijd gemakkelijk en soms diep ingrijpend. Hoe daar mee
om te gaan als buitenstaander is soms ingewikkeld en lastig. Doe of zeg
ik wel de juiste dingen? Als ik op bezoek ga, hoe voer ik dan een
gesprek waar mensen iets aan hebben en kan er ook troost geboden
worden.

Kunnen rituelen of symbolen daarbij helpen en op welke manier.?
Welke rol speelt het geloof daarin, maakt dat het gemakkelijker of juist
moeilijker? Allemaal vragen die voor mensen die bezoekwerk doen op
je af kunnen komen. Deze cursus is bedoeld

Het zal plaatsvinden in het voorjaar van 2024 in de Zuiderkerk

Wilt u zich opgeven of heeft u nog vragen dan kunt u bellen naar:
Pastor Louise Kooiman tel. 0623711393 |ljkooiman@gmail.com
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Ochtendbijeenkomst in de kerk

Evenals vorig jaar zullen we doorgaan met de ochtend bijeenkomsten
in de Zuiderkerk die wordt georganiseerd door de werkgroep Vorming
& Toerusting. We beginnen met koffie gevolgd door een ochtendgebed
Daarna gaan we al dan niet wandelend in gesprek met elkaar. Het
thema van de ochtend zal aansluiten bij ons jaarthema: Anders zien.
We sluiten af met een gezamenlijke lunch. ledereen is van harte
welkom! Een kleine bijdrage voor de onkosten wordt op prijs gesteld.
Onderstaande data kunt u alvast noteren op de donderdagmorgen
vanaf 10.00 uur: 19 oktober 2023, 30 november 2023, 25 janauri 2024
en 21 maart 2024 U kunt zich opgeven bij pastor Louise Kooiman:
likooiman@gmail.com of tel 0623711393 U kunt zich de zondag
daarvoor ook aanmelden via het inschrijfformulier op de leesplank
achterin de kerk
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Koffiedrinken woensdagochtend

Op woensdagmorgen om 10.00 uur is er
gelegenheid voor ontmoeting, in de foyer van de
Zuiderkerk.

Even bijpraten over wat je wilt delen met elkaar.
Een kopje koffie of thee en dit alles wordt
verzorgd door de vrijwilligers van de kerk. Toch geweldig dat er zoveel
mensen in de kerk altijd voor elkaar klaarstaan

Gewoon iets doen

Je kunt je opgeven voor kring of leeravond. Je kunt er ook voor kiezen
vrijwilliger te worden. Zo leer je mensen kennen en ben je op een
actieve manier onderdeel van de gemeente. Wat past bij je? Hoe veel
tijd wil je besteden? Voorbeelden van vrijwilligersaken zijn: hulpkoster,
lector, bezoeker, diaken of ouderling. Als je iets zou willen doen, mail
dan naar mij dan praten we erover en vinden we samen iets geschikts.
Ds. Hetty Boersma, hboersma@pgenkhuizen.nl.

Zingen in de cantorij

De cantorij ondersteunt de gemeente tijdens het zingen van minder
bekende liederen. In reguliere diensten maar ook tijdens vieringen op
de gedenk- en hoogtijdagen. Er worden liederen gezongen uit het
liedboek, maar speciaal voor koren geschreven arrangementen en
complete oratoria. De groep bestaat uit ongeveer dertig leden.
Repetitie: maandagavond van 19.45 tot 21.45 uur in de Zuiderkerk.
Dirigent is Jerry Korsmit. Je kunt ook een aantal repetities
proefdraaien.
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Dauwtrappen op Hemelvaartsdag

Afgelopen jaar hebben we een andere
invulling gegeven aan Hemelvaartsdag.
Omdat dit goed werd ontvangen willen
we dit jaar weer ‘s morgens samen gaan
wandelen o.l.v. een gids of deskundige
en afsluiten met een broodmaaltijd in de
kerk. Doet u mee?

T.z.t. Zult u daarover meer horen en
kunt u zich opgeven.

Openstelling Zuiderkerk

Vanaf 8 oktober is de Zuiderkerk weer op zaterdagen geopend voor
belangstellenden en rustzoekenden.

De openingstijden zijn:12.00 uur tot 16.00 uur.

Ze zullen door vrijwilligers worden ontvangen
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Expositie

De expositie ‘Mijn Zuiderkerk’ is tot 1 oktober nog te bezichtigen.

In de maanden november en december exposeert beeldend kunstenaar en
theoloog Ruud Bartlema. Hij houdt zich al vele jaren bezig met Joodse
mystiek en heeft bij elk van de 22 Hebreeuwse letters een schilderij gemaakt.
Aan elke letter zijn meerdere betekenissen en verhalen verbonden.

Tijdens deze expositieperiode zal Ruud Bartlema ook een lezing daarover

houden, maar deze datum is helaas nu nog niet bekend.
U zult daar later meer over horen.

Preek van de Leek

In De Preek van de Leek geeft de

P k kerk een podium aan iemand die zijn
ree of haar stem roert in het publieke
debat. Politici, wetenschappers ,
kunstenaars, columnisten zijn de
( k dominees van deze tijd.
ee Zij zijn de spraakmakers waar

mensen naar luisteren Dit levert soms
verrassende diensten op. Ook dit seizoen hopen we weer een dienst met
een leek te maken. U hoort t.z.t. wel wie en wanneer.
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Gesprek van hart tot hart

Voor een gesprek van hart tot hart kan men contact opnemen met
ds. Hetty Boersma of pastor Louise Kooiman. De wijk van Hetty
Boersma is binnen De Vesting de
Westerstraat en alles ten noorden daarvan.
Buiten de Vesting: de straten in het
oostelijke gedeelte. Verder: Westerhof, St.
Nicolaas en alle gemeenteleden tot 45 jaar.
De wijk van pastor Louise Kooiman: Alles ten
zuiden van de Westerstraat, het westen van

Plan Noord, Overvest en Herfstzon.

Men kan ook contact opnemen met een

bezoekmedewerker.

Ds. Hetty Boersma, 0627512341, hboersma@pgenkhuizen.nl
Pastor Louise Kooiman 0623711393, ljkooiman@pgenkhuizen.nl




